
Slot Loevestein 
 
Slot Loevestein is meer dan een 
middeleeuws kasteel. Het was 
dé staatsgevangenis van 
Nederland. En het is ook een 
vesting in de Hollandse 
Waterlinie. Met haar aarden 
wallen, dubbele grachten, 
bomvrij onderkomen en het 
straatje met soldatenhuisjes 
ademt de vesting nog steeds de 
sfeer van een achttiende-eeuws 
soldatendorp. 
 
 
 

 
Kruip niet alleen in de boekenkist, 
maar ook in het hoofd van Hugo de 
Groot. In voormalige 
staatsgevangenis Loevestein ontdek 
je hoe de ontsnapping op oneindig 
veel manieren verbeeld is in film, 
fotografie en beeldende kunst. Kruip 
zelf in de boekenkist voor een 
unieke foto. Bezoek ook de 
voormalige cel, dé kamer waar Hugo 
de Groot gevangen zat. Als klapstuk 
wandel je door een universum van 
gedachten. 
 



Loevestein had een militaire functie en is 
nooit door adellijke families bewoond. Wel 
woonden er kasteleins, soldaten en 
gewone burgers. 
 
Loevestein ligt in de uiterwaarden van de 
Maas en de Waal. In dit prachtige 
Munnikenland is een grote diversiteit aan 
(water)planten en dieren ontstaan. Er zijn 
grote grazers uitgezet, zoals kuddes 
Konikpaarden en de unieke rundersoort 
Rode Geus. Wandelen, fietsen of varen, 
je kunt op verschillende manieren 
genieten van de omgeving.


